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Dag 1 – 3 april 2024  Amsterdam – Trujillo 
De dag begon zeer vroeg, om 04.30 uur kwam de groep voor het eerst bij elkaar op Schiphol. Ondank 
het vroeg uur was iedereen goed gemutst en had zin in de reis. Bij aankomst in Sevilla stond Godfried 
ons op te wachten waarna de reis daadwerkelijk kon beginnen. Er stond een rit van ongeveer drie uur 
op het programma die onderbroken werd met enkele stops. De lunch werd genuttigd naast een kloof 
waar diverse prachtige Roodstuitzwaluwen dichtbij langs vlogen en ook de eerste Raaf en 
Rotszwaluwen werden waargenomen. Een goede start! Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de 
Romeinse brug in Merida waar direct bij het uitstappen de Europese Kanaries luidkeels aan het 
zingen waren. Alpengierzwaluwen en Zwarte Ibissen waren talrijk rond de brug, maar de show werd 
gestolen door een Buidelmees die zich prachtig liet zien. De weg werd vervolgd richting het hotel en 
vlak voor aankomst vloog het eerste groepje Bijeneters over. Helaas waren ze direct verdwenen toen 
gestopt werd om ze beter te bekijken maar een prachtige Roodkopklauwier maakte een hoop goed. 
We maakte tevens kennis met Grauwe Gorsen, die we de komende dagen in grote getalen zouden 
zien. Eenmaal bij aankomst bij het prachtig gelegen hotel werden we verwelkomt door een Steenuil en 
vloog er nog een Dwergarend en Zwarte Wouw langs. Ondank dat dit in beginsel een reisdag was, 
kunnen we spreken van een zeer geslaagde eerste dag!  
 

 
Figuur 1: Buidelmees (Godfried) 
 
Dag 2 – 4 april 2024  Monfrague 
Na een welverdiende nachtrust zat direct bij de ochtendgloren een Hop al roepend op het dak van het 
hotel, een heerlijke start van de dag. Vandaag stond een bezoek aan Monfrague op het programma, 
dé plek voor gieren en roofvogels. Na het ontbijt vertrokken maar ver kwamen we niet. Vlak na het 
wegrijden bij het hotel werd een Kuifkoekoek gehoord langs de weg die helaas voor de meeste te snel 
weg was voor een zichtwaarneming. Na de Kuifkoekoek was er weinig vogeloponthoud tot aan het 
park. Bij één van de uitzichtpunten was prachtig zicht op een rots vol gieren, tientallen, misschien wel 
honderden gieren en roofvogels cirkelden rond de rots. De groep kon hier goed oefenen op het 
verschil tussen Vale Gieren en Monniksgieren. Daarnaast werden we getrakteerd op Aasgieren, 
Dwergarenden, Slangenarenden en Slechtvalken. Een waar spektakel! Diverse Vale Gieren werden 
op nesten waargenomen evenals Zwarte Ooievaars. Een grote wenssoort voor een groot deel van de 
groep was de Blauwe Rotslijster. Direct bij het uitstappen bij de eerste stop zag Godfried een Blauwe 
Rotslijster maar die was helaas te snel verdween voor het grootste deel van de groep om hem te zien. 
Gelukkig werd dat bij een later uitzichtpunt dubbel en dwars goedgemaakt waar iedereen uitvoerig 
deze prachtige vogel heeft kunnen waarnamen. Een waar hoogtepunt van de dag voor vele! 
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Figuur 2: Gieren rondom een rots in Monfrague (David) 

 

 
Figuur 3: Vale Gier (David) 

 
Toen het tijd was voor de lunch waren we nog niet uitgestapt of er vloog een Steenarend en een 
Grauwe Kiekendief over. Vervolgens was er bij een dam tijd voor de lunch waar genoten werd van de 
zang van Europese Kanaries en waar Huiszwaluwen af en aan vlogen met modder voor hun nesten. 
In de middag werd wederom bij een uitzichtpunt gestopt waar twee spectaculaire Spaanse 
Keizerarenden overvlogen en kon de groep kort, maar van dichtbij een Westelijke Baardgrasmus 
bekijken. Als laatste werd een stop gemaakt op een plek die goed is voor Westelijke Blonde Tapuit. 
De soort keert begin april terug en was dit jaar nog niet waargenomen in de regio. Een eerste blik 
leverde dan ook niks op. Gelukkig was er wel een andere spectaculaire waarneming. Extremadura is 
een zeer belangrijke plek voor de Monniksgier. Wereldwijd zijn er ongeveer 5500 broedparen waarvan 
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1200 paren broeden in Extremadura. Ze broeden in nesten in bomen maar de laatste jaren worden de 
nesten met regelmaat ingenomen door Vale Gieren die veel talrijker zijn en eerder beginnen met 
broeden, als de nesten nog niet bezet zijn. De groep kon een waar spektakel aanschouwen van twee 
Monniksgieren die met volle vaart op de Vale Gieren doken die op het nest zaten. Meermaals werd 
geprobeerd om de Vale Gieren te verjagen waarbij het één keer lukte om één Vale Gier zo’n beuk te 
geven dat de vogel een paar meter naar benden viel de boom in. Na verwoede pogingen hielden de 
Monniksgieren het uiteindelijk voor gezien. Het was tijd om naar het hotel terug te keren maar voordat 
we de busjes instapte werd er nog één blik geworpen op de omgeving en dat werd beloond met de 
eerste Westelijke Blonde Tapuit van het seizoen! De vogel kwam dichterbij op een paaltje zitten en liet 
zicht prachtig bekijken. Zo kwam er een einde aan een heerlijke eerste volle dag vogels kijken in 
Extremadura. 

 
Dag 3 – 5 april 2024  Steppe rond Trujillo 
Na wederom een goede nachtrust stonden de steppe rondom Trujillo vandaag op het programma. Bij 
de eerste stop was het gelijk raak en vlogen binnen enkele minuten 10 tot 15 Grote Trappen langs in 
het mooie ochtendlicht. Voor de fotografen in de groep een mooi moment om deze vogels in vlucht 
vast te leggen in het ochtend ligt. Daarnaast werden diverse groepjes langsvliegende 
Witbuikzandhoenen gezien en dat allemaal tijdens de prachtige concerten van de Kalander 
Leeuwerikken die uit volle borst zongen. Voor de tweede keer deze trip ontschoot een Kuifkoekoek de 
groep, waardoor we hem alleen vluchtig zagen wegvliegen. Bij de eerste stop werd veel tijd 
doorgebracht omdat er veel te zien en te horen viel. Van twee kanten waren Kwartels aan het roepen 
maar die lieten zich helaas niet zien. Het was tijd voor koffie na een zeer geslaagde ochtend excursie. 
De ritten met de busjes gaan door het prachtige landschap van Extremadura dat in deze periode op 
zijn mooist is, werkelijk overal staan tal van kruiden en bloemen in bloei wat een waar kleuren 
spektakel met zich meebrengt.  
 

 
Figuur 4: Grote Trap (Godfried) 

 
Na een korte pauze met een kopje koffie werd doorgereden naar een volgende prachtige plek langs 
met uitzicht op een rivierdal. Al snel pikte Godfried hier de eerste Havikarend van de trip op. Verder 
kwam een wens van een groot deel van de groep in vervulling toen een Bijeneter prachtig poseerde 
op een dode tak en deze minutenlang geobserveerd kon worden. Hetzelfde gold voor een prachtige 
Cirlgors die een waren zangshow weggaf. Toen het tijd was om de lunch te nuttigen, werd een deel 
van de groep onderbroken door twee Otters die in de rivier beneden met elkaar aan de haal gingen, 
wat een geweldige lunchplek! De middag werd besteed op een deel van de steppe waar kasten 
hangen voor Scharrelaars. Slechts enkele dagen eerder waren de eerste individuen waargenomen na 
hun terugkeer uit Afrika. We moesten dus enig geluk hebben maar met deze groep zat dat wel snor. 
Tijdens de rit werden diverse Scharrelaars waargenomen en konden we de individuen goed zien in 
hun hemelsblauwe verenkleed.  
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Figuur 5: Prachtig uitzicht tijdens één van de lunchstops (David) 

 

 
Figuur 6: Cirlgors (Godfried) 

 
Tijdens het zoeken naar de Scharrelaars werden we verrast door een langsvliegende groep van 
ongeveer 30 Grote Trappen die we verderop in een veld zagen landen. Bij aankomst bij het veld stond 
een mannetjes Grote Trap op korte afstand te baltsen, wat een waarneming voor de groep! Alsof dit 
nog niet genoeg was voor deze dag kwam een mannetjes Grauwe Kiekendief aanvliegen die minuten 
lang zeer goed te observeren viel. Het was weer een dag vol hoogtepunten! 
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Dag 4 – 6 april 2024  Stuwmeer Arrocampo 
Vandaag stond voor de middag een bezoek aan het stuwmeer van Arrocampo op het programma, 
maar nog voor we de poort van het terrein van het hotel uit waren, werden twee Rode Patrijzen 
gezien, wat een begin van de dag wederom. Onderweg naar het stuwmeer kwamen we door prachtige 
Dehesas waar we een stop maakte om een vrij zittende Koekoek te bewonderen. Even verderop werd 
een volgende stop gemaakt bij een oude middeleeuwse brug waar een prachtig concert wordt 
gegeven door onder andere Nachtegaal, Kleine Zwartekop, Zwartkop, Winterkoning, Vink en Cetti’s 
zangers. Tevens werden de eerste stellopers van de trip waargenomen in de vorm van Witgat, 
Oeverloper en Kleine Plevier. Om ons geluk te beproeven vervolgden we onze weg naar een gebied 
waar we hopelijk verschillende soorten grasmusachtigen konden zien. Al snel wordt een paartje 
Provencaalse Grasmussen waargenomen die dicht langs het pad in de struiken kwamen zitten zodat 
iedereen ze goed kan bewonderen. De andere grasmusachtigen laten zich minder makkelijk zien 
maar diverse Iberische Klapeksters maakten een hoop goed. Na enig zoeken is het iedereen gelukt 
om ook een Westelijke Orpheusgrasmus in de kijker te krijgen. Helaas liet de Brilgrasmus het afweten. 
Je kan niet altijd zes gooien, maar desalniettemin mag ook dit toch ook weer een geslaagde excursie 
heten.  
 

 
Figuur 7: Provencaalse Grasmus (Godfried) 
 
Tijdens de koffie pauze had de groep uitzicht op een oude kerk waar een kolonie Vale Gierzwaluwen 
in huist, een prachtig gezicht om groepen van 10 tot 15 individuen vlak over de terrastafels te zien 
gieren onder het genot van een kopje koffie. Vervolgens gingen we door naar het hoofddoel van de 
dag, het stuwmeer van Arrocampo. Hier komen alle negen reigersoorten van Europa voor die we 
natuurlijk allen hopen te zien. Direct bij aankomst staan diverse Koereigers in prachtig broedkleed ons 
op te wachten en in het riet staan enkele tientallen Purperreigers. Tevens laten enkele Purperkoeten 
zich hier prachtig bekijken. Als klap op de vuurpijl vallen er elf Kwakken in naast de parkeerplaats in 
een dode boom en kunnen we deze mooie reigersoort goed observeren. De dag wordt afgesloten op 
een berghelling met zeer kalkrijke grond waar veel orchideeën groeien. Godfried wist de ene na de 
andere orchidee aan te wijzen waarbij de ene nog mooier is dan de andere. Ware kunstwerkjes zijn 
deze planten! Er werd nog een poging gedaan om een Oehoe te zoeken langs een berghelling, maar 
te vergeefs. Desalniettemin was ook dit weer een top dag! 
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Figuur 8: Kwak (David) 
 

 
Figuur 9: Orchidee (Godfried) 
 
Dag 5 – 7 april 2024  Steppe rondom Trujillo 
Dag 5 luidde de laatste volle dag in Extremadura in en deze dag werd benut om het steppe landschap 
waar de regio zo bekend om staat nogmaals te bezoeken. Helaas begon de dag met wat regen wat 
niet veel goeds beloofde. Het tegendeel bleek waar te zijn. Bij de eerste stop werden meerdere 
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prachtige baltsende Grote Trappen gezien, wat een feest. Vervolgens werd doorgereden om de 
doelsoort van één van de deelnemers te zoeken, de Grijze Wouw. Eenmaal aankomen bij de juiste 
plek werd eerst één individu waargenomen maar hier bleef het niet bij. Als snel kwam er een tweede 
Grijze Wouw bij en landden het paartje op een telefoonlijn waar zij begonnen te paren. Wat een 
bijzondere waarneming! Niet lang daarna vloog één van de twee weg en leek het spektakel voorbij, 
maar niets bleek minder waar. Even later keerde de vogel terug met een prooi en deze werd bovenop 
een paal gedeeld. Alsof dit nog niet genoeg was, kwamen er twee Kuifkoekoeken aanvliegen die zich 
minutenlang goed lieten bekijken. Wat een waanzinnige ochtend en dat allemaal nog voor de koffie 
pauze! Na een welverdiend kopje koffie werd de dag voortgezet bij het stuwmeer El Collarin waar het 
heerlijk vogelen was en veel nieuwe soorten werden toevoegt aan de lijst. Zo werden onder andere 
Geoorde Fuut, Groenpoot- en Bosruiter, Kemphaan, Steltkluut, Slobeend en Smient waargenomen. 
De dag werd afgesloten in het mooie middeleeuwse plaatsje Trujillo waar nog een bezoek werd 
gebracht aan een kolonie Kleine Torenvalken en na enig zoeken een Dwergooruil werd gevonden. 
Wat een top dag was deze laatste dag in Extramedura. Morgen door naar de volgende bestemming 
van de reis! 
 

  
Figuur 10: Links Kleine Torenvalk (Godfried) en rechts Dwergooruil (David) 

 
Dag 6 – 8 april 2024  Extremadura naar Coto Doñana 
Nog voor het ontbijt stond, voor de liefhebber, een laatste (vroege) ochtend excursie op het 
programma. Een laatste bezoek aan de steppe rondom Trujillo in de hoop de gemiste steppe vogels 
te vinden. Helaas hielden de Zwartbuikzandhoen en Griel zich ook deze ochtend weer goed verstopt. 
Maar dat werd dubbel en dwars goedgemaakt door een prachtige Kleine Trap die zich in volle glorie 
liet bewonderen in het eerste ochtend ligt. Onderweg terug naar het ontbijt werd nog een prachtige 
Grauwe Kiekendief waargenomen en vloog een Rode Wouw langs. Tijdens het ontbijt kwam de ene 
na de andere Vale Gier langs de ontbijtruimte vliegen, alsof ze ons gedag kwamen zeggen. Het is een 
heerlijke tijd geweest in Extremadura.  
 
Praktisch alle dagen in deze omgeving hebben we prachtig weer gehad en als we één dag hadden 
moeten kiezen met slecht weer, dan was het deze reisdag naar Coto Doñana geweest en dat hebben 
we geweten. Bijna de hele weg hebben we regen gehad, waardoor enkele op voorhand bedachte 
stops in het water vielen. Gelukkig was het net droog op de plek waar we de Zwarte Tapuit wilde 
zoeken en konden we even de benen strekken. Het duurde niet lang voor we deze prachtige en 
zeldzame vogel in de kijker hadden, wat een topsoort weer. Eenmaal aangekomen in het bijzonder El 
Rocío stond iedereen te kijken van het bijzondere karakter van het stadje. Na een kleine uurtje 
opfrissen zijn we het moeras rond het hotel gaan verkennen waarbij weer leuke nieuwe soorten 
werden bijgeschreven zoals Tafeleend en Flamingo. Als kers op de taart vielen er drie prachtige 
Ralreigers in die zich lang en goed lieten bekijken. Ondanks dat deze dag een regenachtige reisdag 
was, was ook dit weer een zeer geslaagde dag met leuke nieuwe soorten. Zelf tijdens het diner hield 
het vogelen niet op. Het restaurant had prachtig uitzicht over het moeras waar rond zonsondergang 
honderden, zo niet duizenden Oeverzwaluwen kwamen zwermen om in de rietkraag naast het 
restaurant een slaapplek te zoeken. Wat een mooi einde van de dag. 
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Figuur 11: Ralreiger (David) 
 
Dag 7 – 9 april 2024 Doñana en kust 
Na een eerste nacht in het nieuwe hotel in El Rocío stond de eerste excursie gepland in een deel van 
Coto Doñana waar veel parasoldennen te vinden zijn. Maar nog voor we vertrokken werd een blik 
geworpen op het moeras naast het hotel. Hier werden direct al een aantal leuke nieuwe soorten 
bijgeschreven zoals Lachstern, Witwangstern, Krooneend en Rietzanger. De show werd echter 
gestolen door de vele Oeverzwaluwen die in steeds grotere groepen uit het riet vlogen en een aantal 
Flamingo’s die prachtig, vlak over het water langs kwamen vliegen. Een goed begin van de dag en dat 
door enkel het hotel uit te stappen! Eenmaal aangekomen in het parasoldennenbos werd er volop 
gezongen door vele zangvogels maar de doelsoorten waren hier Kleine Bonte Specht en Draaihals. 
Niet lang nadat we gearriveerd waren pikte één van de deelnemers de roffel van een Kleine Bonte 
Specht op. Na even luisteren bleek de vogel recht boven de groep in een boom te zitten! Wat een 
mazzel en iedereen kon de vogel uitgebreid bekijken. De Draaihals had andere plannen en liet zich 
minder makkelijk vinden. Meerdere keren werd een individu gehoord en er werd veel heen en weer 
gelopen om het geluid van de vogel te volgen. Uiteindelijk, na een poos zoeken, kregen we de 
Draaihals prachtig in de kijker en telescoop en kon iedereen deze bijzondere vogel goed bekijken. Wat 
een top ochtend weer! Een kleine wandeling leverde nog een gave waarneming van Nachtegaal op 
die vrij in een boom zat te zingen en vervolgens open op de weg een worm vond waarna een andere 
individu ook open op de weg nestmateriaal begon te verzamelen. Bijzonder om te zien want zo vaak 
krijg je nachtegalen niet goed te zien. Voor we vertrokken voor de lunch en de koffie kon iedereen in 
de groep nog goed de Iberische Tjiftjaf in de kijker krijgen, een andere doelsoort voor dit bos.  
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Figuur 12: Zingende Nachtegaal (Godfried) 

 
Tijdens de lunch konden de fotografen hun hart ophalen met de vele Blauwe Ekster die hier een stuk 
minder schuw zijn dan in Extremadura, alhoewel het nog steeds een hele uitdaging was om de vogels 
goed vast te leggen. Na de lunch was het tijd om naar het strand en de duinen te gaan. Vaak vliegen 
hier leuke zeevogel voor de kust en soms komen trekvogels recht van zee de duinen in vliegen. 
Helaas was het zeer stil op zee en werden alleen enkele geelpoot- en kleine mantelmeeuwen boven 
zee waargenomen. Een wandeling door de duinen leverde eveneens weinig op. Desalniettemin 
genoot iedereen van het mooie landschap met de bijzondere parasoldennen. Het gebrek aan vogels 
werd opgevuld met een heerlijk ijsje waarna we terugkeerde naar El Rocío waar iedereen nog even 
tijd had om het restant van de middag zelf in te vullen.  
 

 
Figuur 13: Blauwe Ekster (Godfried) 

 
Dag 8 – 10 april 2024 Marismas del Odiel 
De dag begon wederom langs het moeras naast het hotel waar de duizenden Oeverzwaluwen weer in 
groepjes de slaapplaats verlieten terwijl de Bergeend er nieuw bijkwam op de lijst. Daarnaast stonden 
er naast de gebruikelijk soorten ook enkele steltkluten, die voor een deel van de groep nieuw waren 
tijdens deze reis. Vervolgen werd de auto gepakt om naar Marismas del Odiel te rijden, een getijden 
gebied nabij Huevla. Hier hoopte we op wat meer stellopers en zouden we een nieuwe poging voor 
zeevogels en trekvogels doen langs de kust. Al snel werden de eerste steltlopers waargenomen in de 
vorm van Krombekstrandloper, Tureluur en Regenwulp. Even verderop zat een visarend op een nest, 
later op de dag zouden we een individu mooi zien vliegen die meerdere duikvluchten maakte maar 
zonder vis weer boven kwam. Daarnaast werd wederom een schitterend mannetje grauwe kiekendief 
waargenomen die nog geen 20 meter naast de busjes vloog, waardoor deze zeer goed te zien was. 
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Onderweg naar het uitzichtpunt aan het strand werden nog meer leuke soorten bijgeschreven zoals 
Bonte Strandloper, Zilverplevier, Wulp, Steenloper en Rosse Grutto. Eenmaal bij het strand 
aangekomen was er meer activiteit boven zee dan de dag ervoor maar het hield niet over. Grote 
Sterns lieten zich direct bij aankomst zien maar vervolgens moest enige moeite gedaan worden om de 
deelnemers Jan-van-Genten te laten zien. Het echte feest begon echter toen het strand werd verlaten 
en we door de duintjes terug naar de busjes liepen. Ineens doken overal zangvogeltjes op die daar op 
de heenweg nog niet zaten. Er was duidelijk net een groepje trekvogels aangekomen die 
neergestreken waren in de eerste vegetatie en hekjes om uit te rusten. Er zaten minimaal drie 
Westelijke Blonde Tapuiten, veel normale Tapuiten en een schitterende Orpheusspotvogel. Even 
verderop werd op een parkeerplaats gestopt voor de lunch en ook hier zat het vol met trekvogels. Een 
Gekraagde Roodstaart liet zich goed bekijken en een deel van de groep kon goed de groene panelen 
waarnemen van een prachtige Bergfluiter. Na de lunch werd nog kort gestopt bij een getijden gebied 
waar snel de vloed binnen kwam. Hier waren vele Regenwulpen druk aan het foerageren en werden 
wederom Rosse Grutto’s waargenomen. Hierna splitste de groep op zodat een deel wat eerder terug 
in het hotel kon zijn. Onderweg werd nog een stop gemaakt in een haventje waar tientallen Audouins 
Meeuwen zich zeer goed lieten bekijken. Als bonus zat er een paartje Dwergsterns op één van de 
steigers, wat een leuke en elegante sterntjes zijn dat! De rest van de groep kwam thuis met enkele 
leuke waarnemingen zoals Reuzen Stern, Gele Kwikstaart en Kleine Strandloper. Daarnaast kon de 
groep mooie foto’s maken van langsvliegende Flamingo’s.  
 

 
Figuur 14: De groep turend over zee (Marina) 

 

 
Figuur 15: Flamingo's (Godfried) 
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Dag 9 – 11 april 2024 Nationaal Park Coto Doñana 
Een bijzondere excursie door een afgesloten deel van het nationaal park van Doñana stond vandaag 
op het programma. Hiervoor werd een uur eerder opgestaan dan normaal zodat we bij zonsopkomst in 
het park zijn. We werden opgehaald door onze goede lokale gids Javi in een grote 4x4 bus waarmee 
we door het park gingen rijden. Nog voor we het park inreden werd een groep Edelherten gezien, wat 
een heerlijk begin van de dag. Niet veel later stonden twee prachtige Rode Patrijzen helemaal vrij, 
waardoor iedereen ze goed kan bekijken. In een dode boom zaten vijf zomertortels, helaas met heel 
veel tegenlicht en ze vlogen weg voor de vogels met beter licht konden zien, maar desalniettemin een 
gave soort om te zien. In het oude bos maakten we een kleine wandeling met onze gids Javi en direct 
bij het uitstappen zat een zingende Fitis in een boom en niet veel later sloot een zingende Bergfluiter 
zich aan bij de Fitis dezelfde boom. Wat een prachtig ochtend concert wederom. Tijdens de wandeling 
werden nog sporen van slangen, Rode Patrijzen en Rugstreeppadden aangewezen door Javi. Even 
later vervolgden we onze weg richting het eindeloze moeras maar vlak voordat we daar aankomen 
werden nog drie teenuiltjes gezien. Het moeras zit bomvol met vogels en de Lachsterns en 
Witwangstern vlogen laag langs de weg waardoor deze goed bekeken en onderscheiden konden 
worden. Daarnaast waren er vele Stelkluten, Kluten, Tureluurs, Grutto’s, Koereigers, Kleine 
Zilverreigers en wel dertig Geoorde Futen in het moeras. Langs de weg waarover gereden werd zagen 
we vier verschillende leeuwerikken, Thekla, Kuif, Kalander en Kortteenleeuwrik! Bij het 
bezoekerscentrum zaten vele reigersoorten zoals Kwakken, Ralreigers, Purperreigers en Blauwe 
Reigers. Na een uur of zes keren we terug in El Rocío na een zeer gave ochtend excursie in Doñana.  
 

 
Figuur 16: Vier van de 30 Geoorde Futen (David) 
 
Vanwege het vroeg opstaan en de warmte werd besloten om een paar uurtjes vrij te nemen, aan het 
eind van de middag werd nog een bezoek gebracht aan een bosgebied met enkele vogelkijkhutten 
langs een meertje. Dit levert nog enkele leuke soorten op zoals Staartmees, Zwartkop en Ringmus. 
Daarnaast werd de Iberische ondersoort van de Bonte Vliegenvanger gezien. In en rondom het dorp 
werd al een paar keer een Wielewaal gehoord, echter zijn de Zwarte Spreeuwen zeer goed in 
imiteren, waardoor niet met zekerheid vastgesteld kon worden of het om Wielewalen ging. Weer terug 
bij het moeras langs het dorp werd door enkele deelnemers dan eindelijk de Wielewaal gezien! Dus 
toch! We kunnen aan het eind van deze dag wederom concluderen dat het we een fantastische dag 
hebben gehad. Tijdens het laatste diner werd geproost op een zeer geslaagde trip en de volgende 
dag staat nog een volle dag vogels kijken op het programma.  
 
Dag 10 – 12 april 2024   
De vlucht vertrekt pas om 21:15 wat betekent dat we nog een de hele dag hebben om vogels te 
kijken. Een heerlijk vooruitzicht op de dag om naar huis te gaan. Maar het wordt ook een zeer warme 
dag met temperaturen die de 30 graden Celsius naderen. Hierdoor wordt besloten autovogelen te 
combineren met een bezoek aan een stuwmeer om nog enkele zeldzame eenden te zoeken. Al bij het 
inpakken van de busjes werd de eerste gave waarneming van de dag gedaan, een groep van 30 
Dunbekmeeuwen vloog luid roepen enkele rondjes over El Rocío als een waardig afscheid van deze 
bijzondere plek. Een laatste blik op het moeras naast het hotel levert de gebruikelijke soorten op 
waarop we besluiten ons geluk elders te beproeven. Niet veel later zit er een duif op een stroomdraad 
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boven de weg maar wederom met tegenlicht, gelukkig kunnen we aan de duif voorbij rijden en naast 
de weg veilig parkeren. Het blijkt een prachtige Zomertortel te zijn die iedereen nu kan bewonderen en 
het individu begint daarnaast nog te roepen, prachtig!  
 

 
Figuur 17: Zomertortel (David) 
 
Vervolgens wordt een korte stop gehouden bij een groepje eucalyptusbomen waar een grote kolonie 
Lepelaars, Ooievaars en Blauwe Reigers in broedt. Voor de fotografen in de groep de uitgelezen kans 
om prachtige beelden in vlucht te maken en de rest van de groep staat met open mond te genieten 
van dit schouwspel. Onderweg naar het stuwmeer worden meerdere keren langsvliegende 
vorkstaartplevier waargenomen, helaas krijgen we de vogels niet goed in beeld als we de busjes veilig 
langs de kant hebben kunnen zetten, maar de meeste deelnemers hebben het bijzondere vliegbeeld 
van deze vogels goed kunnen zien. Eenmaal bij het stuwmeer is het direct raak met een mannetje 
Witkopeend en een zingende Westelijke Vale Spotvogel, weer twee nieuwe soorten voor de trip. Een 
kleine wandeling langs het meer leverde daarnaast ook nog Witoogeend en Marmereend op en bij de 
vogelhutten langs het meer werd meerdere keren een langsvliegende Zwartkopwever gezien. De 
hutten bieden de nodige verkoeling en enkele van deze zeldzame eenden zitten dichtbij om ze goed 
te kunnen observeren. Vooral de Witkopeend trekt veel bekijks met zijn vreemde blauwe snavel. Het 
eind van de middag wordt besteed in de schaduw op het terras van een camping met een welverdiend 
kopje koffie. Vlak voor we de auto instapten om naar de luchthaven te gaan, werd de laatste nieuwe 
soort van de trip bijgeschreven, het Sint-Helenafazantje, wat het trip totaal op 180 brengt. Eenmaal op 
het vliegveld kijkt iedereen terug op een heerlijke reis met veel bijzondere momenten. We namen 
afscheid van Godfried en stapten in het vliegtuig in met een rugzak voor herinneringen. Iedereen 
bedankt voor deze leuke reis! Tot een volgende reis! 
 

 
Figuur 18: Lepelaars (Godfried) 
 
David van der Meer, mei 2024 
 
 


