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Dag 1 – 16 mei.  Amsterdam – Oulu 
Het verzamelen op Schiphol nabij de balie van Finnair verliep vlot. Alleen Leo haalde de afgesproken 
tijd niet, maar gaf aan ons bij de gate wel te zullen vinden. In Helsinki voegde Godfried zich bij de 
groep. De vlucht naar Oulu liep helaas vertraging op, zodat we pas in de avond arriveerden in het 
hotel. Na het diner gingen enkelen nog wat vogelen bij de baai achter het hotel.  
 

         
 
Dag 2 –17 mei.   Oulu - Kuusamo 
Al om 3 uur in de ochtend stond onze gids Pasi klaar voor een tour langs diverse uilen- en 
spechtensoorten. De Laplanduil liet zich helaas niet jagend zien, wel zagen we een vrouwtje op het 
nest. In een stuk bos met veel spechten lieten Grijskop- en Drieteenspecht zich fraai zien en horen. 
Ook Dwerguil en Ruigpootuil vonden we en in het voorbij gaan nog Korhoen, Kuifduiker en Taigagaai! 
Na deze zeer geslaagde ochtend gingen we op weg naar Kuusamo, ongeveer 250 km richting de 
Russische grens. Na een heerlijk diner en lijsten was het bijtijds naar bed, want de volgende dag zou 
weer vroeg beginnen. 
 
Dag 3 – 18 mei.   Kuusamo en omgeving 
Net als gisteren vertrokken we weer om 3 uur, deze keer met gids Mikko. De eerste twee stops 
leverden al snel Bosgors, Moerassneeuwhoen en baltsende Auerhaan op. De Sperweruil wilde helaas 
niet meewerken, ondanks uitgebreid zoeken. Dit leverde wel de eerste Pestvogels op. Uiteindelijk 
maar doorgereden naar Nationaal Park Oulanka. Hier toverde Mikko koffie, thee en koekjes uit zijn 
grote boodschappentas, heerlijk want de temperatuur was maar net boven nul.  
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Wij waren niet de enigen die aan een snack toe waren, want al vrij snel kwamen 2 Taigagaaien 
aangevlogen die weinig aanmoediging nodig hadden om aan de koekkruimels te beginnen. Inmiddels 
waren de eerste zingende Blauwstaarten al gehoord op de helling boven het parkeerterrein. Op Jan 
na heeft iedereen zich het steile, besneeuwde glibber pad op gewaagd in de hoop er eentje te zien, 
hetgeen lukte! Eenmaal terug in het hotel was een korte siësta wel aan de orde.  
 
Bovendien had één van de busjes een lekke achterband, die eerst gerepareerd moest worden. 
Halverwege de middag hebben we nog een paar plekken vlakbij Kuusamo bezocht. De meeste meren 
waren nog dichtgevroren, maar op enkele plaatsen vonden we al concentraties eenden en duikers 
verzameld in wakken, klaar om bij het invallen van de dooi direct aan hun broedseizoen te kunnen 
beginnen. Na het diner zijn we nog een tip van Mikko achternagegaan, een locatie voor jagende 
Laplanduil. Helaas zonder succes, hoewel...  Korhoenders en een Velduil zijn ook niet verkeerd. 
 
Dag 4 – 19 mei.   Kuusamo - Kaamanen 
Vandaag werd vooral een reisdag, 470 km naar het noorden. Tot aan de lunch hadden we redelijk 
weer en werden de leukste waarnemingen gedaan in de berm van de weg: Korhoen, Auerhoen(15ex) 

             
Foto Leo Tukker.                                                           Foto Leonie Jansen 
 
 
en Hazelhoen (bijna doodgereden). In de loop van de middag arriveerden we bij een plek voor 
Alpensneeuwhoen en Morinelplevier, de heuvel Kiilopää. Inmiddels motregende het en er lag nog veel 
sneeuw. We vonden de nodige Moerassneeuwhoenders, maar verder weinig. Opgefrist door de 
wandeling reden we de laatste kilometers naar Neljan Tuulen Tupa, onze lodge in Kaamanen, waar 
we bij aankomst werden verwelkomd door een groepje Haakbekken. 
Na een heerlijk diner, lijsten en genieten van de vogels op de feeders, kon iedereen tevreden zijn of 
haar bed opzoeken in kamer of blokhut of drijvende iglo. 
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Dag 5 – 20 mei.   Kaamanen – Vestre Jakobselv 
We werden wakker met een stralend blauwe hemel en de temperatuur net onder nul, wintersportweer! 
Na het ontbijt zijn we al vogelend richting de Noorse grens gereden. Onderweg o.a. baltsende 
Kemphanen en Smellekens en een Steenarend. Tot twee keer toe moesten we terugrijden omdat 
mensen spullen vergeten of verloren waren. Gelukkig voor Paul en Mat vonden we ook alles weer 
terug!            
 

            
 
 
Na de lunch volgden we de Tana, de grensrivier tussen Finland en Noorwegen. Ook hier nog winterse 
taferelen, op sommige plekken lagen langs de oevers enorme banken van kruiend ijs, meters hoog en 
tientallen meters breed. Een spectaculair gezicht! 
Eenmaal aangekomen en ingecheckt in Vestre Jakobselv zijn we direct doorgereden naar de haven 
van Vadsø in de hoop op de laatste Stellers Eiders van het voorjaar. Het geluk was met ons, er 
zwommen nog 1 man en 2 vrouw in de jachthaven, die ondanks de koude, harde wind toch best goed 
te zien waren. 
 
Dag 6 – 21 mei.   Varanger 
Vandaag wilden we een verkenningstocht langs de fjord maken, tot aan Hamningberg aan de 
noordkust. Het weer was winters, met autoruiten krabben voor vertrek, af en toe een oogverblindende 
sneeuwjacht, maar ook periodes met zon. Via allerlei tussenstops belandden we in Ekkerøy, waar we 
de tijd namen om de grote Drieteenmeeuwen kolonie te bezoeken.  
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Een poging tot koffiestop in Vardø leverde alleen gesloten deuren op, dus gingen we direct door 
richting Hamningberg. Enkele kilometers buiten Vardø bleek deze weg nog té vol met sneeuw te 
liggen om verantwoord verder rijden. Gelukkig hadden we toen al wel fraai Sneeuwgors, IJsgors en 
Strandleeuwerik gezien. 
 

       
 
Op de weg terug naar het hotel viel het op dat er op de weilanden en ook in de dorpen op de gazons 
overal Goudplevieren zaten. Waarschijnlijk wachtend op de dooi alvorens richting de hoogvlakte en 
toendra te gaan. 
Sneeuw kan lastig zijn en het zicht belemmeren, maar kan ook mooie plaatjes opleveren! 
 

    
                                                                 Poolvos, foto Mat van Iterson                                   
 
Dag 7 – 22 mei.  Varanger, Berlevåg 
Het weer was wat opgeknapt, dus vandaag wilden we proberen de toendra over te steken en aan de 
noordkant van het schiereiland te komen, richting Berlevåg.  
Dankzij de tip van een kennis van Leo vonden we onderweg eindelijk onze lang verwachte Sperweruil!  
 

        
 Foto’s Erik Fleur   
 
Tijdens een stop onderaan een rotswand langs de Tana zagen we de eerste Roodsterblauwborst. 
Boven op de toendra was het nog een witte wereld met weinig vogels. Wel vonden we een 
Alpensneeuwhoen in de sneeuw.  
Aan de noordkust was het ietsje meer voorjaar. Het paar Giervalken dat hier vorig jaar broedde 
konden we helaas niet vinden, hoewel het nest er uitzag alsof het in gebruik was. Na een ruim uur 
posten gaven we het maar op. Teruglopend naar de busjes zagen we nog wel twee spelende Otters! 
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Het noordelijkste punt dat we vandaag bereikten was de oude vuurtoren voor Berlevåg. Hier was een 
grote concentratie zeevogels: IJseenden, Zeekoeten, Drieteenmeeuwen en Kleine Jagers, allemaal 
druk aan het foerageren. Er tussendoor zwommen Grijze zeehond, Bruinvis en Bultrug, vlak onder de 
kust. 
 
 
Dag 8 – 23 mei.  Varanger, Hornøya 
Vandaag naar Hornøya! Mooi en rustig weer, dus dat kwam goed uit. We gingen rustig vogelend 
richting Vardø, maar ontmoetten vlak bij het hotel al een grote school walvisachtigen in de fjord. Door 
het rustige weer kon je de blows horen! Na rustig kijken, vele foto’s en ruggenspraak met het thuisfront 
kwamen we op de volgende soorten: Dwergvinvis, Gewone Vinvis, Bultrug en Witsnuitdolfijn. 
 

             
 
Onderweg , nabij Komagsvaer, zagen we een Steppenkiekendief. Altijd leuk en in Noord-Noorwegen 
ook beslist niet alledaags.  
Hornøya was subliem. Prachtig weer, mooi licht, prachtige vogels. Het pad was redelijk begaanbaar 
en aan de stank ben je na 5 minuten gewend. Een paar mensen van de groep zijn helemaal naar 
boven gelopen voor het fraaie uitzicht. Zij werden beloond met alweer een groep Bultruggen en 
Gewone Vinvissen.  
 

          
 
Eenmaal weer terug in Vardø aanvaardden we de terugreis, toen vlak voor de ingang van de tunnel 
naar het vasteland ineens beide busjes de berm in schoten, tot verontwaardiging van de Noorse 
medeweggebruikers. Oorzaak: een Geelsnavelduiker in prachtkleed in een inham vlak langs de weg! 
Nadat iedereen was uitgestapt en de busjes veilig weggezet waren we er eens voor gaan zitten. Wat 
een prachtbeest. 
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Eenmaal verzadigd vertrokken we nogmaals richting hotel. Onderweg zagen we nog 2-3 velduilen en 
in het plasje op het Vadsøya een Grauwe Franjepoot. 
 
 
Dag 9 – 24 mei.  Varanger 
Het plan voor vandaag was om speciale aandacht te geven aan de zoektocht naar Bruinkopmees, 
Roodkeelpieper en Kleinste Jager. En om niet te veel te rijden. In de buurt van het hotel waren nog 
Bruinkopmezen gemeld, maar ondanks herhaald tapen kwamen ze niet tevoorschijn. 
Op het Vadsøya schiereiland, waar we gisteren ook al waren, zaten nu 5 Grauwe Franjepoten en wist 
Godfried een Roodkeelpieper te vinden. Helaas werd zijn aandacht afgeleid door een Duinpieper(!) 
die zich gelijktijdig liet zien. Ondanks intensief zoeken vonden we de Roodkeel niet terug, de 
inmiddels opgestoken harde wind hielp ook niet mee. In de buurt van Komagsvaer was een kans op  

 
Kleinste Jager, dus die wilden we toch benutten. Als ze er al zaten, hielden ze zich gedrukt voor de 
harde wind, want we konden niets vinden. In een poging toch nog één doelsoort te scoren hebben we 
op een aantal plekken de fjord gescand op zoek naar Koningseider en wisten we zowaar een groepje 
te vinden. Eerst ver weg, later vlogen ze op en kwamen recht voor ons, net achter de branding weer 
zitten. 
Vandaag waren we voor de verandering eens bijtijds terug bij het hotel. Dat gaf de liefhebbers 
gelegenheid om nog wat mooie pestvogelfoto’s te maken. 
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Foto Mat van Iterson 
 
Dag 10 – 25 mei.  Vestre Jakobselv - Kaamanen 
Het voelde een beetje aan als het begin van het einde van de reis. Na te zijn uitgecheckt reden we via 
het kerkje van Nesseby richting de Finse grens. Op de slikken van Nesseby waren door het hoge getij 
en de harde wind weinig vogels te zien. Wel viel ons op, dat de Goudplevieren uit de weilanden 
praktisch verdwenen waren, waarschijnlijk richting de toendra.  
Net over de grens, in Fins Lapland, vonden we een weggetje over de heuvels, de fjell op, dat er 
veelbelovend uitzag. En jawel, na een paar kilometer zagen we de eerste Kleinste Jager.  
  

 
 
Al vogels kijkend zijn we dan verder afgezakt in zuidelijke richting tot aan onze eindbestemming in 
Kaamanen. 
 
  
Dag 11 – 26 mei.  Kaamanen – Sariselkää – Ivalo - Helsinki 
Aangezien ons vliegtuig pas tegen middernacht zou vertrekken, hadden we nog een hele dag in 
Noord-Finland!  
Dus zijn we, na het ontbijt, eerst maar eens op zoek gegaan naar Bruinkopmezen. En met succes, we 
vonden twee paartjes! 
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Om nog een andere grote wenssoort van velen te zoeken, zijn we naar Sariselkää gereden. Dit is een 
wintersportoord met in deze tijd van het jaar mooie, schaars begroeide hellingen waar Morinellen zich 
thuis voelen. En dat klopte! Kort nadat we bovenop gearriveerd waren vonden we een paartje. Hierbij 
werden we wel geholpen doordat we een fotografe op haar buik door de heide zagen kruipen.  
 

 
 
Met een overwegend gevoel van voldane tevredenheid zijn we vervolgens teruggereden richting Ivalo. 
Na een koffiestop onderweg en een avondmaal/picknick aan een meer waren we klaar om naar het 
vliegveld te gaan. Vlak voordat we daar aankwamen stak een paar Hazelhoenders de weg over, zodat 
uiteindelijk iedereen ze minstens één keer goed heeft kunnen zien! 
 
Dag 12 – 27 mei.   Helsinki - Amsterdam   
Deze dag en de vorige liepen een beetje in elkaar over, omdat we pas rond 2 uur ‘s nachts in ons 
hotel in Helsinki waren. Na een ultrakort nachtje vlogen we om 8 uur alweer naar Amsterdam. Daar 
aangekomen was het een opluchting dat ieders bagage ook was gearriveerd, zodat iedereen tevreden 
huiswaarts ging. 
 
Terugkijkend was het een geslaagde reis. De groep groeide naar elkaar toe en had voldoende sociale 
vaardigheid om de onvermijdelijke plooien zelf glad te strijken. Alleen de stoelverdeling in de busjes  
vereiste, in het begin van de reis, enige inbreng van de reisleiders. Voor zover ik heb begrepen, zijn 
de wens- en doelsoorten van vrijwel iedereen gezien. Niet alles natuurlijk, je kunt ook te veel willen. 
Waarnemingen/ervaringen die bij de meesten hoog scoorden waren de walvissen, de 
Geelsnavelduiker en Hornøya. 
 
 
Jaap Drijfhout, mei 2024 
 
 
 
 


