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Reisschema
Dag 1 — 6 mei Amsterdam - Istanboel - Ulaanbaatar

Om 07:30 uur werd verzameld op Schiphol. Alle deelnemers waren op tijd zodat we vlot door de
check-in konden. De eerste reis naar Mongolié, door BirdingBreaks georganiseerd, was een feit.

Dag 2 -7 mei Ulaanbaatar — Hotel Mongolica — Tuul rivier

Na een lange reisdag kwamen we aan op het vliegveld van Ulaanbaatar. We werden opgewacht door
Boloroo, de vrouw van Yumchin, eigenaar van Soaring Expeditions. Na wat geld gewisseld te hebben
konden we met onze koffers en tassen richting de bus. Een comfortabele grote bus met veel ruimte.
De verrekijkers werden uit de tas gehaald zodat we de eerste soorten op naam konden brengen. Op
de parkeerplaats van het vliegveld werden White Wagtails (baicalensis) waargenomen naast Roek en
Alpenkraai. We reden de stad in die niet veel indruk maakte. Maar het hotel Mongolica maakte een
hoop goed. Prachtig gelegen langs de Tuul rivier konden we de kamers verdelen, ons opfrissen,
ontbijten en klaarmaken voor onze eerste vogeltocht. Het landschap zag er nog wat dor en droog uit
en ook waren de bomen en struiken nog niet in blad. Toch was dat wel handig want vogels werden
eerder opgemerkt. De eerste soorten diende zich aan en konden we genieten van Azure Tit, White-
crowned Penduline Tit en acht Naumann’s Thrushes. Door een van de deelnemers werd de enige
Azure-winged Magpie van de reis waargenomen. Verder langs de rivier zagen we de laatste stuipen
van een strenge winter (-50) en konden we een harde ijslaag onder het grondopperviak waarnemen
die nog niet gesmolten was. Richting de brug namen we nog Grey Wagtail, Isabelline Wheater en
Hoopoe waar. Teruglopend naar het hotel voor de lunch zagen we bij een huis twee White-cheeked
Starlings. Van de Long-tailed Rosefinch was nog geen spoor gevonden maar dat kwam later.

Na de lekkere lunch reden we met de bus langs de rivier met haar rivierbegeleidende bossen richting
wat steppemeertjes. Het Khun Nuur (Zwanenmeer) leverde veel watervogels op waaronder Whooper
Swans, Gadwall, Garganey, Common Goldeneye, Horned Grebes en Citrine Wagtails. In de randen
eromheen zagen we onze eerste Horned Lark van de ondersoort brandtii. Terugrijdend stopten we
langs de rivier en zagen we een groep van acht Mandarin Ducks, onze eerste Daurian Redstart, Little
Buntings en hoorde we een Lesser-spotted Woodpecker. Deze lokte we naar ons toe zodat we het
mannetje prachtig konden zien. De rivier was ook een populaire recreatieplek waar veel mensen aan
de oever vertoefde. Dat weerhield een groep van acht Asiatic Wapiti’s niet om op een rivierbank te
rusten.

Het laatste stukje zouden we lopend afleggen en ontdekten we wat Tree Pipits en Olive-backed Pipits.
Uiteindelijk hoorde we ook Long-tailed Rosefinches die we naar ons toe lokte en mooi konden zien.
Het avondeten smaakte lekker, snel nog even lijsten en vroeg naar bed omdat we de volgende
ochtend met het vliegtuig richting West-Mongolié zouden vertrekken.

Dag 3-8 mei Ulaanbaatar — Olgii - Altai Camp

In de vroege ochtend werden we om 4:30 uur opgehaald bij ons hotel. We kregen een ontbijtpakketje
mee die we op het vliegveld opaten. We werden uitgezwaaid door Boloroo en viogen in 2,5 uur
richting Olgii. Onderweg konden we vanuit het raam prachtige steppes, bergen en bergmeren
aanschouwen. Wat een spektakel! Op het kleine vliegveld werden we verwelkomd door een klasje
kleurrijke kinderen die ons toezongen. Later bleek dat ze dit bij elk landend vliegtuig deden. Na alle
formaliteiten ontmoette wij Yumchin, de gids van de komende weken. Samen met twee chauffeurs
zouden zij ons rondrijden in drie terreinauto’s die onontbeerlijk waren tijdens deze expeditie. Na een
lunch en wat inkopen gedaan te hebben reden we richting het Altai Camp. De vier uur durende rit over
met name onverharde wegen maakte bij allen een onvergetelijke indruk. Op een hoger gelegen
plateau met struikjes zochten we tevergeefs naar de Henderson’s Ground Jay. Wel vonden we Asian
Desert Warbler, Isabelline Shrike, Desert Wheatear en de eerste Tolai Hare. Onderweg zagen we de
eerste Black Vultures, Bearded Vulture, Lesser Kestrels en Pied Wheatear.

Al rijdend door de uitgestrekte vlaktes kwamen we bij een meer terecht waar vele honderden

Pale Martins op de grond rusten en foerageerden boven de vlakten langs het meer. Hier werd na wat
speurwerk van alles ontdekt zoals Vega Gull, Pallas’s Gull, Common Tern, Citrine Wagtails, Yellow
Wagtails (leucocephala en tschutschensis), Little Ringed Plover, Red-crested Pochards en Great
Egret. Nadat we onze weg weer vervolgde reden we van het meer af en reden we richting de bergen.
In de kloven viogen ook hier Black Vultures en een groot aantal Lesser Kestrels. Na een lange



spectaculaire tocht kwamen we in de vallei aan waar we de komende dagen zouden verblijven. Het
kamp bestond uit tien Ger tenten, waaronder een tent voor het personeel, eettent, sanitaire tent en de
tenten waar de deelnemers zouden slapen. De Gers zagen er goed verzorgt uit en uitgerust met een
centrale kachel. Vanuit deze afgelegen vallei zouden we tochten ondernemen om naar de “Ghost of
the Mountains” te zoeken. We werden geholpen door drie Rangers die voor ons op zoek gingen naar
sporen. In de avond lieten we ons het avondeten goed smaken. De sterrenhemel maakte het plaatje
compleet en konden we gaan slapen. 's-Nachts werd het kacheltje op gezette tijden door het
personeel opgestookt zodat we het lekker warm hadden. Soms werd het wat te heet......

Dag 4 -9 mei Altai

Na een vroeg ontbijt gingen we met de drie terreinauto’s op pad. Onderling hadden we via
walkietalkies verbinding met elkaar maar ook met de Rangers. Die hadden de avond ervoor een ‘kill
ontdekt verder de vallei in. Het ging om een Siberian Ibex. We zouden daar regelmatig postvatten en
de omgeving verkennen. Al rijdend door rivierbeddingen met grote keien, ijsplaten die nog niet
gesmolten waren en zandwegen door bossen heen kwamen we op een punt waarop we goed zicht
hadden op de prooi. Het lag wel ver en was alleen goed te zijn met de telescoop. In de omgeving
zagen we Evermann’s Redstart, Tree Pipits en een paartje Merlin (pallidus). Van de Sneeuwluipaard
nog geen spoor. Al waren de verwachtingen hoog. Helaas werd geen activiteit bij de prooi
waargenomen en reden we voor de lunch terug. Onderweg kwamen we Siberian Ibex, Siberian
Marmots en Long-tailed Ground Squirrels tegen. In de middag probeerden we het nogmaals maar
tevergeefs. Yumchin opperde een andere locatie waar ook regelmatig sneeuwluipaard was
waargenomen. Om meer kans te hebben bezochten we ook deze plek. Omhooglopend kwamen we
op een punt uit die goed zicht gaf op de bergketens, hellingen en rotspartijen. Hier was het zicht
aanmerkelijk beter en kon je van alle kanten ‘iets’ zien aankomen. Johan ontdekte al snel een nieuwe
kill op een helling. Het ging hier om een volwassen man Siberian Ibex en we schatte het gewicht op
zo’n 130 kg. Met dit in het achterhoofd bleek onze kansen aanzienlijk te zijn toegenomen. Indien
sheeuwluipaarden een prooi hebben gevangen wordt deze nauwelijks verlaten en beschermd tegen
andere sneeuwluipaarden.

We bleven lang op deze plek zitten maar uiteindelijk reden we terug naar het kamp voor het
avondeten.

Dag 5- 10 mei Altai

Voor het ontbijt werd door sommigen nog even gevogeld en zagen we Twite, Northern Wheatear,
Common Sandpiper en de Sulpher-bellied Warbler. De laatste soort werd na het ontbijt nog snel even
bezocht. Voor de gids was hij zelfs nieuw. We reden via een markante boom in de vallei, die als
krabpaal gebruikt wordt door sneeuwluipaard richting de tweede kill. Hier keken we een tijdje zonder
resultaat. Wel hoorden en zagen we hier Wryneck, Mongolian Finch en baltsende Steppe Eagles.
Dan maar na de lunch richting de eerste kill om onze kansen te vergroten. Een aantal bleven de kill in
de gaten houden en de rest zou een wandeling maken door bos en veld. Naast een paar Evermann’s
Redstarts zagen we ook een indrukwekkende Black Vulture in een boom zitten. We liepen al verder en
verder tot ik uit de gesprekken via de walkietalkies kon opmaken dat er iets aan de hand was.
Yumchin begon sneller te lopen en aan zijn vibratie in zijn stem zag ik de adrenaline ervan afspatten.
Het verlossende woord “Snowleopard, second kill” was voor ons genoeg om terug te rennen richting
de auto’s. Veel te langzaam voor ons gevoel reden we door de rotsachtige rivierbeddingen en steile
oevers richting de tweede kill. Een van de Rangers had op ons verzoek post gevat om de Ibex in de
gaten te houden. En met succes. Ze hadden het sneeuwluipaard tien minuten zien eten. Bij aankomst
was het sneeuwluipaard weggelopen en uit zicht. Sommigen in de groep focuste op de kill. Johan kon
de Ibex niet vinden en zat veel te hoog met zijn telescoopbeeld. Maar daardoor kon hij nog net het
sneeuwluipaard de helling over zien lopen. Op een enkeling na zag iedereen de eerste glimp van
deze geheimzinnige soort. Al ging het hier hooguit om een halve minuut, de stemming zat er al goed
in. Degene die hem niet hadden gezien verzekerden we dat de sneeuwluipaard zeker zou
terugkomen. Zo’n belangrijke voedzame prooi zou hij echt niet opgeven. Onderweg naar het kamp liet
een van de Rangers ons bijzondere petrogliefen zien uit de bronstijd. Ingekerfd in steen ontwaarde we
Iberian Ibex, Argali, Snowleopard en een mens.



Dag 6 — 11 mei Altai

Vanmorgen vroeg op om met het eerste ochtendgloren bij de kill te zijn. Het was fris en er stond wel
wat wind. Brown Accentor, Wryneck, Twite en Brandts Mountain Finch konden bijgeschreven worden.
In de vroege middag aten we wat in het kamp en konden we een beetje relaxen. De eerste
douchebeurt was ook een feit.

Vanaf 16:00 uur reden we weer richting de tweede kill. Na veel scannen, wachten en scannen ging ik
even op een rotshlok zitten. Met mijn verrekijker zocht ik ook wat andere berghellingen af. Tot mijn
oog viel op een klein kopje dat boven de helling uitstak. Ik hield het angstvallig in mijn kijkerbeeld en

nader te noemen kreten naar mij toegeroepen te hebben konden we allemaal genieten van een
sneeuwluipaard man. Een fors dier dat zelfs nog in zijn mooie wintervacht zat. Alle telescopen werden
erop gericht en konden we 1,5 uur genieten van dit enigmatische dier. Er konden in dit perfecte licht
foto’s en vooral filmpjes gemaakt worden. We zagen hem met de kop op zijn enorme voorpoot zien
rusten en naar ons zien kijken. We zagen hem geeuwen, krabben en uitrekken. De enorme staart was
ook goed zichtbaar. Maar.... we misten nog een persoon en dat was Frans. Die was in de middag in
het Ger kamp gebleven vanwege zijn zere rug. Yumchin bedacht zich geen moment en in overleg
haalde hij Frans op om toch te kunnen genieten van de sneeuwluipaard. En jawel, net op tijd had
iedereen de sneeuwluipaard in drie dagen in the pocket. Wat een waarneming!

Dag 7 - 12 mei Altai -Steppe

Nu de druk eraf was konden we ons ook wat focussen op de schoonheid van het landschap buiten de
vallei. Onderweg stopten we langs de rivier om te kijken waar we het konden oversteken. Ook het
smeltende ijs in de rivier bemoeilijkte soms de oversteek. Uiteindelijk kwamen we in een klein bos
terecht met tientallen oude bomen. Hier werd Common Redstart, Hopoe en vele Black Kites
waargenomen. Vervolgens kwamen we weer in een geheel ander habitat terecht met veel solitaire
struikjes. Een enig Isabelline Shrike was het enige dat we waarnamen. Uit de kloof omhoog rijdend
stond een blauw verkeersbord met twee richtingen op de steppe in. Zeer lachwekkend dit. Na een
lange rit met Golden Eagle en Black Vultures reden we richting losse rotsformaties op zoek naar
Pallas’s Cat, maar niets gevonden. Verder werden Black-tailed Gazelles, Pallid Ground Squirrels en
Palla’s Pika waargenomen.

Bijzonder waren de vele zandwegen die kriskras door het landschap liepen. We konden er geen wijs
uit maar de gids en chauffeur wisten feilloos waar we naartoe reden. De rest van de dag vertoefde we
in adembenemende landschappen waar we ook weer wat nieuwe soorten konden bijschrijven. Upland
Buzzard, White-winged Snowfinch, Greater Sandplover, Pallas’s Sandgrouse, Pere Davids
Snowfinches, Rock Sparrows en een grote groep Argali’s op een berghelling. De lunch smaakte goed
met overal om ons heen Horned Larks.

Dag 8 — 13 mei Altai

Na het ontbijt richting de tweede kill die zo succesvol was.

Al snel ontdekte Yumchin het sneeuwluipaard dicht bij de prooi. Als een huiskat lag hij op zijn rug te
pitten. Bedenkend dat dit pas de derde keer is dat de gids een mannetje sneeuwluipaard zag maakte
het nog bijzonderder. Naast dit fenomeen bleven we natuurlijk alert op andere dingen en zo ontdekten
we twee Altai Snowcocks, Common Rockthrush en later in de vallei een Saker Falcon.

Rond 16:00 uur weer terug naar de plek alwaar het sneeuwluipaard nog steeds bij de prooi lag. Nadat
de luchttrillingen wat verdwenen waren en de warmte minder was, kwam er wat beweging in de ‘luie’
kat.

Zowaar begon hij aan het karkas te eten waarbij de staart soms vervaarlijk heen en weer zwiepte. Na
een kwartier gegeten te hebben verviel hij weer in zijn oude ritme en ging slapen. Plots rolde het
karkas uit het niets naar beneden de vallei in en uit ons zicht. De sneeuwluipaard zat wat beteuterd te
kijken maar ging weer liggen. Een deel van de deelnemers was naar boven geklommen om beter zicht
voor foto’s te kunnen hebben en dat loonde zich. Zij kwamen met prachtige foto’s en filmpjes terug.



Dag 9 — 14 mei Achit Meer

Vandaag een uitstap gemaakt buiten de vallei richting het Achit Meer.

Onderweg kwamen we Hawfinch, Hoopoe, Barred Warbler, en Steppe Eagle tegen. Bij een wetland
werd uitgestapt en zagen we Citrine Wagtails, Western Marsh Harrier, Paddyfield Warbler, Saker
Falcon, Upland Buzzards en baltsende Common Snipes. De lunch deden we aan de rand van dit
wetland waar veel graven uit de oudheid lagen. Een bijzonder tafereel in zo’n desolaat landschap.

In de middag bezochten we nog een rotsformatie waar een laag broedende Black Stork zat. Ook
liepen hier een paar Demoiselle Cranes en een mooi mannetie Common Rock Thrush. Aan de rand
van het meer verbleven we kort omdat een naderend regenfront roet in het eten gooide. Hier namen
we een Black-throated Loon en veel trekkende kwikstaarten waar waaronder vele leucocephala’s en
Citrine Wagtails. Op de rotsen zagen we Brown Accentor en vele Rock Sparrows. Voor het regenfront
uit doken ineens vele Common Swifts en Common House Martins op. Een groepje roepende
Bijeneters werd wel gehoord maar niet gezien.

Dag 10 — 15 mei Altai — Uureg Meer — Ulaangom

Vandaag verlaten we het Altai Camp. Een dag eerder omdat we het sneeuwluipaard zo mooi gezien
hebben. Daardoor hebben we, in overleg met de gids een dag langer bij het Uvs Meer. Na een
enerverende tocht over een hoge pas en groene valleien zag een deel van de groep een kadaver van
een koe liggen waarbij zo’n vijftig Black Vultures zaten. Een echt feestmaal dus. Rond het meer
wemelde het van de watervogels en werden bijna alle eendensoorten waargenomen. Een nieuwe voor
de reis was de Ferruginous Duck. Een paartje Black-throated Loons dreven op dit zout meer. Waar de
rietvegetatie enigszins hoger was zag je direct een aantrekkingskracht op kolonievogels. Zo zaten er
tientallen Lepelaars en Blauwe Reigers gebroederlijk naast elkaar te broeden. Na deze plek bezocht
te hebben reden we door een kiezelvlakte waar we kort langs de weg twee Pallas’s Sandgrouse
opstootte. Deze konden door iedereen prachtig gezien en gefotografeerd worden. Uiteindelijk boog de
weg af naar een kloof alwaar we onze lunch nuttigde. Een bijzondere plek want hier stond zowaar een
bord waarop een figuur te zien was die door een telescoop keek. Na de lunch lieten we de restjes voor
de vele Black Kites achter. Die grepen het voedsel met acrobatische precisie van de grond.

De kloof was warm en droog maar herbergde toch wat leuke dingen. Zo zaten er Humes Warblers,
Ortolan Bunting en een groep Siberian Ibex op de helling. Achter in de kloof stond een solitaire boom
waar sneeuwluipaarden af en toe kwamen markeren. Verder was het op een roepende Chukar stil.

Na deze mooie uitstap verplaatste we ons richting Ulangoom. Ook hier weinig smaak en kraak in de
stad. Het hotel waar we eerst zouden verblijven was door onze omzetting naar een extra dag bij het
Uvs Meer vol zodat we moesten uitwijken naar een minder hotel vol met Russen. Gelukkig was het
eten en drinken goed en konden we ons focussen op de volgende dag.

Dag 11 — 16 mei Ulaangom — Uvs Meer

Vanmorgen naar een boomplantage gereden om te vogelen. Alhoewel de aantallen trekvogels nog
tegenvalt zagen we hier van alles rondscharrelen. We parkeerden onze auto’s bij een klein stroompje
en vervolgde onze weg door de bosschages. We hoorden onze eerste Common Rosefinches, gevolgd
door een zingende Barred Warbler. Elke keer ontdekte we wat nieuws en groeide de lijst met gave
soorten. Een Azure Tit stal de show door boven ons hoofd op een takje te gaan zitten nadat we het
geluid afspeelde. Verder zaten hier Siberian Chiffchaffs te zingen en zagen we Olive-backed Pipits,
Tree Pipits, Taiga Flycatcher, Spotted Flycatcher, Long-eared Owl, Siberian Stonechat, Yellow-
browed Warbler, Humes Warbler, Common Starling, Common Cuckoo en Stock Dove. Deze werd
door de gids gevonden. Een nieuwe soort voor hem en na later bleek een zeldzame soort voor
Mongolié. Snel even naar het Hotel om deelnemer op te halen en onze weg te vervolgen naar het Uvs
Meer. Onderweg werden veel Pallid Ground Squirrels, Siberian Marmots en Long-tailed Ground
Squirrels waargenomen. Dichter bij het meer bezochten we verscheidene steppemeertjes die zo op
het eerste gezicht niet zichtbaar waren vanwege het geaccidenteerde terrein. Hier zagen we al snel
ook een scala mooie soorten in de vorm van de Mongolian Lark. Ook de Swan Goose, Blyth’s Pipit,
Asian Lesser-toed Lark, Demoiselle Cranes en Common Cranes waren aanwezig. Wat verder op
langs de oostzijde van het meer zagen we énorme kolonies Cormorant, Vega Gull en Black-headed
Gulls. Daartussen zaten wat minder algemene Palas’s Gulls. Wat opviel waren de vele honderden
Red-crested Pochards die massaal op de zandbanken rustte.

De vele kleinere meertjes leverde ook een aantal steltlopers op waaronder Temminck’s Stint, Little



Stint, Avocet, Black-winged Stilt en Great Egret. Omdat we natuurlijk ook op zoek waren naar de
meest bijzondere meeuw op aarde scande we ook regelmatig alle meeuwen af en zowaar leverde dat
de tweede Ross Gull voor Mongolié op. De eerste waarneming betrof een exemplaar in 1977 op
hetzelfde meer. Drie van de groep zagen hem ook maar hij was te snel voor een foto en dit kleine
meeuwtje verdween verder het meer op. Op weg naar het kamp konden we nog meedoen met het
kammen van Mohare. Dit is de ondervacht die ruw uit de vacht van de geit gekamd wordt en veel geld
oplevert. In de middag kwamen we aan in het Ger Camp waar we de komende nachten zouden
verblijven. Het was omheind en er stonden zowaar ook een aantal chalets. Hier konden we dan ook
met onze groep in trekken. De eetzaal was een immense Ger waar koffie en thee stond en waar we
konden eten.

Het kamp zag er verzorgt uit en overal vlogen Barn Swallows rond. In de verste verte waren er geen
andere broedgelegenheden dan hier. Elk afdakje, schuurtje of openstaande deur nodigde al uit om
eens naar binnen te vliegen. Na het avondeten en lijsten werd nog een nightdrive georganiseerd. In
eerste instantie konden we met twee warmtebeeldcamera’s al verscheidene Jerboa’s ontdekken. Er
werd dan met de zaklamp op de springmuis in gerend om hem beter te bekijken. Zo zagen wij drie
soorten. De Siberian Jerboa, Mongolian Jerboa en Northern Three-toad Jerboa. Wat gaaf! De
nightdrive met de auto’s was minder succesvol en menig auto kwam vast te zitten of waren de weg
kwijt in dit donkere gat. Uiteindelijk maar naar het kamp teruggereden en gaan slapen. Een laatste
toegift waren meerdere Great Bitterns die zelfs vanuit de kamer te horen waren.

Dag 12 - 17 mei Uvs Meer

Na het ontbijt nog even een rondje kampterrein waarbij een meewerkende Daurian Redstart, drie
Common Rock Thrushes en een Taiga Flycatcher te zien waren. Het ging hier allemaal om trek.
Daarna richting kustlijn gereden. Niet ver van het kamp lag een recreatieterrein waar in de zomer veel
Mongolen naar toe komen om te recreéren. Nu was alles nog rustig en ingenomen door de vele
vogels. En jawel, na wat speurwerk werden drie Relict Gulls waargenomen op een zandbank. We
slopen naar voren om wat betere foto’s en filmpjes te kunnen maken. En dat lukte. Een van de
zeldzaamste meeuwen ter wereld liet zich optima forma zien. Ook konden we genieten van Black-
throated Loons, Paddyfield Warblers, Great Reed Warbler en Kentish Plovers. In de middag lunchen
en weer op pad. Omdat een van de deelnemers in het kamp was gebleven reden we voor hem eerst
naar de Relict plek. En ja, ze stonden er nog en wel met z’'n vieren. ledereen blij!!! Wat verderop stond
een uitkijktoren alwaar we een mooi zicht hadden op de oever van het meer. Common Cranes en de
gebruikelijke soorten werden waargenomen. Van de Kroeskoppelikanen geen spoor. Nog verder
gereden waarbij we sommige wegen niet konden nemen vanwege het hoge water in de riviertjes. Zo
kwamen we ook vrij laat aan op een locatie waar Pallas’s Fish Eagle mogelijk was. We bestelden een
biefstuk maar werden blij gemaakt met een knakworst want een 5¢ White-tailed See Eagle vloog vlak
voor ons op van de grond. Op de terugweg richting kamp zagen we veel Mongolian Larks en Pallas’s
Sandgrouse

Dag 13 - 18 mei Uvs Meer — Khovd

Vroeg op, spullen pakken en richting Khovd. Hier zouden we slapen om vervolgens de volgende dag
het vliegtuig richting Ulaanbaatar te nemen. Maar onderweg zouden we eerst nog op zoek gaan naar
de bijzondere Henderson’s Ground Jay. Een soort die je gezien moet hebben als je in Mongolié bent
geweest. Een aparte vogel die meer rent dan vliegt en zich kan verschuilen achter zijn favoriete
caragana bosjes indien hij betrapt wordt door vogelaars bijvoorbeeld. Al rijdend door oneindige
steppes en steenvlakten waar eenzame Ger tenten staan en grote kuddes vee de vlakten afgrazen
kwamen we na een lange tocht op een plek aan waar deze gaai moest zitten. Met alle vertrouwen in
de gids zochten we mee want we hadden nog een lange trip naar Khovd voor de boeg. Uiteindelijk
ontdekte Gert Jan en Hanneke deze gave vogelsoort. We kwamen op zes exemplaren uit! Euforisch
lieten we ons in de 4 x 4 auto’s zakken....

Onderweg zagen we nog een voor de auto langs vliegende Henderson’s Ground Jay en na later bleek
een nieuwe locatie die door de gids kwistig werd ingevoerd.

Ruim op tijd kwamen we in de stad aan alwaar we ons konden opfrissen in het hotel. Het avondeten
deden we in een goed restaurant verderop. Hier vulden we de ook de soortenlijst van de dag in. Wat
een dag!



Dag 14 — 19 mei Khovd — Ulaanbaatar — Hustai NP

Een vroeg ontbijt in hetzelfde restaurant als de avond ervoor. Ze hadden alleen geen rekening
gehouden dat wij om 09:00 uur op de stoep zouden staan. Uiteindelijk was alles om 10:00 uur voor
elkaar en konden we eten. Buiten zong een European Greenfinch. Na het ontbijt hebben wij de
chauffeurs en gids Yumchin waardig bedankt voor deze onvergetelijke expeditie alwaar we langzaam
naar het vliegveld werden gebracht. Daar namen we afscheid van ze en zouden we in Ulaanbaatar
weer door Boloroo opgewacht worden. Na een aantal uren vliegen landen we in Ulaanbaatar. Het was
een vertrouwd weerzien. Eerst een goede lunch als basis waarna wij met Boloroo naar Hustai NP
afreisde. Dit is het Przewalskipaarden reservaat van Mongolié waar ook een hoop andere goede
soorten zitten.

Na een paar uur kwamen we op de hoofdweg naar het park toe. Hier stopten we even om de vlakten
te scannen. Ron vond een Corsac Fox en zagen we Upland Buzzard, Mongolian Larks en een
voorbijvliegende Amur Falcon. Het zag er allemaal erg gaaf uit. Na zeven kilometer arriveerden we in
het gelikte Ger Camp van Hustai NP. We kregen ieder weer een Ger tent aangewezen en avondeten
deden we in het hoofdgebouw. Hier konden we genieten van koffie, thee of een biertje van de tap.

In de ochtend zou de business partner en vriend van Yumchin ons vergezellen op zoek naar Wolf,
Pallas’s Cat en Paarden.

Dag 15- 20 mei Hustai NP - Ulaanbaatar

Vroeg op (4:00) om op tijd bij de locatie te komen. Bij zonsopkomst zouden we dan de omgeving
afzoeken naar bovengenoemde soorten.

Met de warmtebeeldcamera’s zochten we alle rotsen af voor Pallas’s Cat en ander moois. Op locatie
hadden we uitgebreid zicht op de vlaktes onder ons. We zagen dan ook snel Mongolian Gazelles,
Pied Wheatears en Isabelline Wheatears. De gids ontdekte drie wolven die ver weg te zien waren.
Een van de wolven kwam onze kant op en was zeer fraai te zien. Een Isabelline Wheatear in de
naaste omgeving waar wij stonden deed ons glimlachen want in zijn zang had hij het hinniken van een
paar verwerkt. Na de koffie en chocokoek reden we een rotsachtige vallei in waar we een scala aan
nieuwe vogelsoorten ontdekten. We zagen Dusky Warbler, Meadow Bunting, Pallas’s Warblers, Arctic
Warbler, Greenish Warbler, Common Rosefinch, Saker Falcon nest, Oriental Honey Buzzard en
Brown Shrikes, Little Buntings en Golden Eagle.

Het wemelde er van de Siberian Marmots en wat later vonden we ook de enige zes
Przewalskipaarden van de trip. Dit was een succesvolle ochtend! Na de lunch pakte we onze spullen
en reden we als toegift naar een klein moerasachtig gebied aan de rand van Hustai NP. Hier zou
White-naped Crane zitten en nog kans op lopers en eendensoorten.

Op de plek aangekomen hingen een paar White-tailed Eagles boven onze hoofd en was het af en aan
vliegen van Black Vultures. De soort waar het voornamelijk om ging werd al snel gevonden, alsmede
een aantal Swan Geese, Spotted Redshanks, Common Greenshanks en als kers op de taart een
paartje Pere Davids Snowfinches die vlak voor ons neus een grondeekhoornhol hadden bezet waarbij
vier jongen regelmatig naar buiten kwamen als er gevoerd werd.

Een mooie afsluiter van de reis.

De terugweg naar hotel Mongolica maakte een hoop los. Plekken werden herkend en keken we nog
uit naar de Mandarin Ducks. Helaas. Voor degene die na het avondeten nog even langs de rivier
liepen werd het lijstje nog wat aangevuld met Azure Tit en Long-tailed Rosefinch.

Dag 16 — 21 mei Ulaanbaatar — Istanboel- Amsterdam

Vroeg uit de veren en ontbijtpakketje mee in de bus, reden we richting het vliegveld. Hoopoe, White-
cheeked Starling, Isabelline Wheatear en Black Kites deden ons uitzwaaien.

Onderweg en nog binnen de bebouwde kom van Ulaanbaatar zagen twee deelnemers vanuit de bus
een Black-capped Kingfisher overvliegen. Een zeer zeldzame soort, ook voor Mongolié. Bij het
uitladen vlogen nog een paar Choughs rond en dat was het. We gingen naar binnen en namen
afscheid van Boloroo en Mongolié.



Terugblik reis

Terugkijkend op deze fantastische eerste reis voor BirdingBreaks naar Mongolié spreek ik de
complimenten uit naar alle deelnemers. Ook zij sprongen in het diepe en zijn dit avontuur aangegaan.
En dat is gelukt! We hebben de sneeuwluipaard op onnavolgbare wijze gezien. We zijn uren door
elkaar geschud, hebben door ijsrivieren gereden en in onherbergzame valleien geslapen. De
kacheltjes aan en uit gehad en hebben we ons ondergedompeld in de lokale gebruiken en het eten.
Dit immense land met zijn steppes, steenwoestijnen, bergketens en zoutmeren heeft mijn hart
gestolen. Voeg daar het professionele, behulpzame en meedenkende team van Soaring Expeditions
aan toe en het verhaal is compleet.

Ik hoop dat jullie deze reis net zo ervaren hebben als ik.

Ronald Messemaker, gids BirdingBreaks, 30 mei 2024
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Relictmeeuw, Uvs Meer, 17-5-2024 (R. Messemaker)
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